
De Nederlandse Geloofsbelijdenis                  Artikel 37  

Het laatste oordeel 

Dit is het laatste artikel van de NGB. Het gaat over de laatste dingen. Over de Wederkomst van Jezus Christus 

aan het einde van de tijd en het laatste oordeel. Ze vormen de climax van deze belijdenis. Hier loopt de 

geschiedenis op uit. Uiteindelijk gaat het ook hierom in ons geloof.  

 

 

 

 

 

Een eigentijdse weergave:  Artikel 37: Het laatste oordeel 

Ten slotte geloven wij dat Jezus Christus op Gods tijd zal wederkomen in grote heerlijkheid en majesteit.  

Dan zal de schepping worden gezuiverd van alle zonde en van alle kwaad. Op die dag zullen wij allen 

persoonlijk voor Christus als onze Rechter staan. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Op die dag zal 

alles aan het licht komen. Wie in Jezus als zijn Redder heeft geloofd, zal naar ziel en lichaam delen in Zijn 

eeuwige heerlijkheid. Wie Hem in ongeloof heeft afgewezen zal naar ziel en lichaam voor eeuwig gestraft 

worden.  

Op die dag zal God recht doen. Dat betekent voor verdrukkers van Gods kinderen – die onder hun tirannie 

moesten lijden – dat die dag de dag van hun eeuwige veroordeling zal zijn. Maar voor de verdrukten die  

vertrapt werden, zal die dag de dag van de algehele verlossing zijn. God zal dan de rollen omkeren. Wij  

geloven dat ieder die in Jezus Christus gelooft, het loon van de eeuwige heerlijkheid ontvangen zal, uit louter 

genade. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften  

van God in Jezus Christus, onze Heere. 

                                                                                   (uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                      Oplosssing:     .  .  .  .  .       .  .  .  .         .  .  .  .  .  .  .      .  .  .  .  . 
 

Om over na te denken: 

� Ernst om en verlangen naar de grote dag van de Wederkomst. Herkent u/jij dat? 

� Wanneer zal Christus, de Rechter ook onze Redder zijn? 

� Wat is het uiteindelijke doel van de Wederkomst en het laatste oordeel? 

� Wat heeft Israël met Jezus’ Wederkomst te maken? 
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BIDDEN 

CHRISTUS 

EEUWIGHEID 

GENADE 

GOED 

HEERLIJKHEID 

JEZUS 

KONINKRIJK 

KWAAD 

MARANATHA 

OORDEEL 

OPSTANDING 

RECHTER 

REDDER 

STRAF 

VERLOSSING 

VUUR 

WEDERKOMST

ZONDE 

                                                      ‘Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid 

                                                            van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus’,  Titus 2:13. 

                ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt 

                            voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’, 2 Kor. 5:10. 

Maranatha 

Dat was het gebed van 

de eerste christenen. 

Het betekent: 

Jezus komt, 

of 

Kom Heere Jezus. 

Een mens heeft een ziel  en een lichaam. Na het sterven gaat onze ziel direct naar de hemel of naar de hel. En ons 

lichaam wordt in de aarde begraven en wacht daar op Jezus’ Wederkomst, wanneer de doden weer zullen 

opstaan, en ons lichaam wordt verenigd met onze ziel. 

Wanneer Jezus terugkomt weet 

niemand, dan alleen Mijn Vader in de 

hemel, zo zegt Jezus in Mat. 24:36. 
 

Wel zijn er tekenen die erop wijzen dat 

Jezus terugkomt. Tekenen waarop wij 

hebben te letten 

Oorlogen en geruchten van oorlogen, 

hongersnoden, besmettelijke ziekten, 

aardbevingen, christenvervolgingen, 

valse profeten, wetteloosheid, de liefde 

verkilt, het evangelie komt tot alle 

volken, Israël zal tot geloof komen. 

Mat. 24 en Rom. 11:25-26. 

Het tijdelijke leven hier op 

aarde, staat in geen 

verhouding tot de 

eeuwigheid hierna. 


